Nastalgische tewugblift in de tijd in Ballum

In Ballum, het dorp met een bijzondere en Op een mooie plek, achter de vestiging van

nostalgische uitstraling, heeft Ameland er sinds Fietsverhuur Nobel in Ballum, is een fraaie

kort een fantastische publieke attractie bij: huisvesting gekomen waar alle pronkstukken

Nobel’'s Nostalgisch Museum. op een levendige manier zijn tentoongesteld.

Oud fietsverhuurder Tjeerd Nobel, een |
liefhebber en kenner van anticke automobielen
en motoren, heeft in de loop der jaren ook een

fraaie collectie historische winkelinterieurs,

een schoollokaal, een kapsalon, fietsen,
muziekattributen, etc., etc. bijeen verzameld.
Na jaren op diverse zolders te hebben gelegen

was eindelijk de tijd rijp om deze schitterende

collectie aan het grote publiek te tonen.

In een soort miniatuurdorp met allerlei knusse

winkeltjes, zoals een kruidenier, apotheek,

muziekhandel, fietsenmaker en nog veel meer,
ailemaal rond een historisch pleintje gesitueerd,
wordt een sfeervol beeld gegeven van het leven
in begin vorige eeuw.
U komt ogen tekort om alle bijzondere anticke

auto’s, fietsen, speelgoed, kleding, interieurs en

gebruiksvoorwerpen etc. te bekijken.




De meeste voorwerpen zitten niet achter

glas, zodat u op korte afstand alle details goed
kunt bekijken. Voor iedereen die graag even
een middag terug in de tijd wil gaan, is dit

museum zeker een must.

En Tjeerd Nobel is persoonlijk altijd bereid
om e.c.a. van smakelijk commentaar en

nuttige informatie te voorzien.

Het museum is in de zomermaanden geopend
van 11.00-12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
In de winterperiode aangepaste openingstijden.

Groepen van meer dan 8 personen graag even

van te voren reserveren.
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